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PASEN 

Pasen… 

 

...hoogtepunt van ons kerkelijk jaar. 
Voor een tweede keer in “corona-stijl”. 

 

Met dank aan iedereen die er een mooie  
periode van maakte, zowel op vlak van  

inhoudelijke zingeving als van  
uiterlijke aankleding. 
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PAASWAKE 

Voor de tweede keer op rij moesten we Pasen vieren  in beperkte kring. 
Dankzij de streaming kon ieder die het wilde de vieringen volgen op Youtube of via Facebook. 
We zegenden vuur en water en staken de nieuwe paaskaars aan die ons een jaar lang zal begeleiden. 
We maakten er — ondanks de opgelegde beperkingen — een mooi feest van. 
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Het Paasverhaal laat de centrale rol van vrouwen zien aan het begin van de christelijke traditie.  
In het evangelie volgens Johannes is het Maria Magdalena die op paasmorgen naar het graf van Jezus gaat, 
het leeg aantreft en voor het eerst de levende Jezus ontmoet.  
Maria Magdalena werd bijgevolg in de eerste eeuwen van het christendom dé apostel onder de apostelen ge-
noemd.  
Deze centrale rol voor vrouwen is doorheen de geschiedenis van de katholieke kerk steeds opnieuw naar de 
achtergrond verdrongen.  
Pasen anno 2021.  
Vrouwen worden nog steeds buitengesloten uit de ambten in de katholieke kerk door een exclusief mannelijke 
hiërarchie. Buitenstaanders kijken terecht meewarig naar de katholieke kerk wat betreft het niet openstellen 
van wijdingen voor vrouwen.  
Voor heel wat katholieke vrouwen is dit een buitengewoon pijnlijke ontkenning van de eigen roeping.  
De kerkelijke houding wijst voor hen op een aanhoudende geslotenheid voor vernieuwing die onderbouwd 
wordt met machtsargumenten in een theologisch jasje.  
In haar lezersbrief in De Standaard (19 maart 2021) vraagt Agnes Pas zich af wanneer de bisschoppen het  
zullen opnemen voor de wijdingen van vrouwen in de kerk .  
 

In de ons omringende landen zijn er enkele activistische groepen die willen wegen op het beleid van de katho-
lieke kerk rond de wijding van vrouwen.  
 

 

In Duitsland zorgde de beweging Maria 2.0 voor ophef door een wijd verspreide staking 
van vrouwen in alle kerkwerk.  
 

 

In Frankrijk is er het ‘comité de la jupe’, een groep die  
ontstond als reactie op de vrouwonvriendelijke uitspraak van 
kardinaal Vingt-Trois in 2008 .  
Hij zei dat het moeilijk was om gevormde vrouwen te vinden 
en dat het dragen van een rok niet voldoende was om in de kerk te werken.  
Het comité de la jupe liet recent zeven vrouwen solliciteren voor functies die alleen 
toegankelijk zijn voor mannen.  

 

 

 

In Vlaanderen is het publiek activisme rond het toelaten van vrouwen in alle functies in de kerk vandaag afge-
zwakt. Velen hebben het opgegeven steeds maar tegen een glazen plafond te stoten, hebben zich als gevolg 
minder geïdentificeerd met de leer van de kerk of hebben de kerk stilzwijgend verlaten.  
 

 

 

 

 

 

 

DE STILLE OMMEKEER VOOR VROUWEN IN DE KATHOLIEKE KERK  

In de Standaard van zaterdag 3 april (stille zaterdag) verscheen het opiniestuk “De stille ommekeer voor 
vrouwen in de kerk”. 

Anne Vandenhoeck en Annemie Dillen (docent en hoogleraar theologie en religiewetenschappen aan de KU 
Leuven) wijzen erop dat Vlaamse katholieke vrouwen steeds meer taken beginnen op te nemen binnen de 
kerk: van preken tot zegenen. 

Hieronder kan je het artikel lezen.  

Het is voor ons een bevestiging van wat we al ruim 25 jaar in Herent doen. 
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Maar diegenen die gekozen hebben om te blijven, hebben quasi ongemerkt voor het grote publiek, gezorgd 
voor een stille ommekeer.  
Die stille ommekeer bestaat erin dat wanneer mensen in contact komen met een geloofsgemeenschap, ze vaak 
eerst een vrouw in een leidinggevende functie zullen ontmoeten en dit nu als ‘gewoon’ zijn gaan ervaren.  
Ben je opgenomen in een zorgvoorziening en wens je een gesprek over de zin van wat je overkomt of een  
ritueel?  
De zorgpastor is meer dan waarschijnlijk een vrouw.  
Ontvangt je kind het vormsel? De catechist is naar alle waarschijnlijkheid een vrouw.  
Bezoek je een weekendviering in een eerder progressieve geloofsgemeenschap? Grote kans dat één van de 
voorgangers een vrouw is.  
Vrouwen doen begrafenisvieringen, preken en zegenen en de overgrote meerderheid van de betrokkenen vindt 
dit normaal.  
Ook in de hoogste beleidsorganen in de Vlaamse bisdommen zijn ondertussen vrouwen aanwezig.  
 

Vlaamse katholieke vrouwen die zich geroepen voelen, staan niet langer op de publieke barricades te roepen 
naar mensen die niet zien of horen willen.  
Vlaamse katholieke vrouwen die zich geroepen voelen, hebben gewoon verder gedaan en hebben wat ze doen, 
gewoon gemaakt.  
De toekomst van de katholieke kerk in het Westen zal vallen of staan met het waarderend integreren van wat 
er aan de basis gebeurt.  
De katholieke kerk heeft op haar pad, net zoals vele andere instituties in de samenleving, nog heel wat stap-
pen te zetten in het vermijden van uitsluiting op basis van gender, afkomst, seksuele voorkeur en leeftijd.  
De vraag is niet of de basis de top zal blijven voorbijsteken, maar wel of zij die op dit moment beslissingsmacht 
hebben, bereid zijn de weg van de basis in te slaan.  
 

In navolging van de Bijbelse traditie, willen wij, als vrouwen, als eersten en altijd opnieuw blijven getuigen van 
de kracht van leven in situaties die niet leven-gevend zijn.  

Zalig Pasen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    DE STILLE OMMEKEER VOOR VROUWEN IN DE KATHOLIEKE KERK 
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STREAMING 

 

WE GAAN VERDER… 

 

Na de oproep die we onlangs deden om helpers voor 
de streaming van de wekelijkse vieringen te zoeken 
hebben zich een aantal mensen aangeboden, verdeeld 
over  
uiteenlopende leeftijdscategorieën.  
De afgelopen weken werden telkens enkele van deze  
helpers opgeleid door onze ‘vaste’ vrijwilligers.  
We hopen zo een complementair team te kunnen  
samenstellen zodat we maximale beschikbaarheid 
kunnen aanbieden.  

 

 

 

 

Dank alvast aan alle bereidwillige helpers die er mee voor 
zorgen dat de vieringen, als alternatief van de live vieringen, 
in vele huiskamers en in de rusthuizen kunnen gevolgd  
worden. 
 

Wie interesse toont om ook mee te werken mag zich  
aanbieden via het secretariaat. 
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WAAROM NIET??? 

 

 

 

Covid zorgt er nu al meer dan een jaar voor dat we onze vieringen streamen. 
Gelukkig kunnen we dit, anders zouden we elkaar helemaal niet bereiken. 

 

We missen hierdoor het wekelijks contact met jullie en ons babbeltje na de viering. 
We hopen jullie dan ook zo snel mogelijk opnieuw te kunnen verwelkomen aan onze kerkdeur. 

 

Maar ook het mandje met jullie broodnodige giften voor de werking van onze parochie blijft leeg. 
Daarom durven we langs deze weg een warme oproep doen aan diegenen onder jullie die zich hiertoe 

geroepen voelen om ons te helpen met een kleine financiële bijdrage zodat we onze werking in de  
parochie kunnen verderzetten. 

Je kan dit doen door een storting op het rekeningnummer van de parochie:  
BE12 4313 7023 2192 

 

Alvast een heel warme en welgemeende DANK JE WEL. 
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        TEKST VAN DE MAAND:  

 

 

 

Aanwezig 

 

Geen nacht, geen ochtend 

als een andere : 
in het duister van de dood 

wordt licht en vuur en hoop geboren. 
 

Want ook in chaos, in leegte en gemis 
is Hij aanwezig, met tedere aandacht 

en wil Hij mensen zien, 
levend en rechtop. 

 

Hij doet ze opstaan, altijd weer, 
schudt hun verleden van ze af 

en maakt ze nieuw 

in de glans van zijn liefde. 
 

Als eerste de man naar zijn hart, 
door de Geest geraakt en herboren, 

door de chaos uitgespuwd en gekruisigd, 
in wie voltooid wordt wat Hij begon. 

 

Hij kijkt ons aan en wenkt en lacht : 
kom uit het donker, treur niet langer 

maar sla de handen aan de ploeg 

 en laat mijn Geest uw wereld herscheppen. 
 

                                                                     Marcel Verhelst 

   


