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DE EERSTE KEER WEER SAMEN VIEREN 

Na meer dan 3 maanden mochten we eindelijk weer terug samen vieren. 

We moesten ons wel nog aan een aantal regels houden, maar dat nam niet weg dat het een warm en 
deugddoend samenzijn was. 

We stonden op post om alles in 
goede banen te leiden. 

Nog een korte briefing en we 
konden beginnen. 

Buiten werd er geteld. 

 

 

 

 

 

 

Binnen werd er ontsmet. 

 

 

 

 

 

En Koen, onze suisse, 
volgde alles nauwgezet 

vanachter zijn  
mondmasker. 
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DE EERSTE KEER WEER SAMEN VIEREN (2) 

Iedereen kwam goed op tijd zodat we hen op een rustige  
manier naar een “veilige zitplaats” konden begeleiden. 

 
Het voelde in het begin misschien een beetje onwennig aan 

voor sommigen omdat ze niet op hun vertrouwde plek konden 
zitten, maar al snel voelde iedereen zich op zijn gemak. 

Deze viering was hét uitgelezen moment om de Paaskaars te wij-
den en voor de eerste keer aan te steken. 

Een ritueel dat we met Pasen niet konden doen maar dat, nu nog 
meer dan anders, het teken van nieuw leven symboliseerde. 
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DE EERSTE KEER WEER SAMEN VIEREN (3) 

We mochten dan wel niet meezingen zoals 
het onze gewoonte is, maar Mark  begeleid-
de Mieke even professioneel als altijd terwijl 
zij als soliste de pannen van het dak zong. 

Of er werd mee geneuried kon jullie verslag-
gever van dienst niet horen vanop haar 

plaats. 

We wensten elkaar de vrede zonder 
elkaar aan te raken en de communie 
werd door Pol aan iedereen op zijn/

haar plaats uitgedeeld 

Het buitengaan verliep even vlot als al de rest. 

Het was een hartverwarmende viering.  

We waren blij dat jullie er (alle 94) waren. 

We hopen jullie de volgende weken terug te zien.  
 

En ook diegenen die nog een beetje twijfelend veiliger tijden afwachten 
heten we welgemeend welkom in één van onze volgende vieringen. 
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We danken je alvast om deze afspraken op te volgen. 

AFSPRAKEN BIJ DE VIERINGEN 

We geven je hieronder een overzicht van de afspraken die we maken tijdens de weekendvieringen. 
Zo ben je al wat voorbereid als je graag wil komen. 

 ontsmet je handen bij het binnenkomen van de kerk 
 
 
 

 draag een mondmasker bij het binnen- en het buitengaan,  
 tijdens de viering is dit niet nodig 
 

     Ga niet zitten op stoelen met een rood kaartje 
 

 raak zo min mogelijk klinken en andere voorwerpen aan 
 

 zangboeken worden niet gebruikt 
 
 

 Laat 1,5 m afstand tussen elke 2 personen/gezinnen 
 

 wie eerst binnengaat zit vooraan, de volgende personen sluiten daarbij aan 
 

 wie achteraan zit gaat eerst buiten, de mensen op de volgende rijen sluiten daarbij aan 
 

 gooi na de viering het gebruikte tekstblaadje in de voorziene doos of neem het 
mee naar huis 

 

 de omhaling gebeurt via een mandje bij het buitengaan van de kerk 
 

 vermijd fysieke aanrakingen (Onzevader, vredewens, communie, …) 
 

 de communie wordt door de voorganger gebracht, je hoeft dus niet naar voor te gaan 
 

 om de communie te ontvangen strek je je handen voor je uit 
 

 blijf niet napraten na de viering 
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VAKANTIEREGELING IN ONZE PAROCHIE 

Er zal geen viering zijn om 9 uur  

op de derde zondag van  

juli—augustus en september. 

IN DE VAKANTIE-

MAANDEN  

JULI EN AUGUSTUS 

IS HET 

OP DINSDAG EN 

VRIJDAG 

Op zaterdag 15 augustus vieren 
we het feest Maria,  

patroonheilige van onze parochie. 
 

Er zal dan een viering zijn  
om 10 uur. 

 
Omwille van Covid-19  zal er geen  

receptie zijn na de viering.  
Jammer genoeg kunnen we  

daarom ook niet de bewoners van 
onze rusthuizen naar  

de kerk halen. 
 

ER ZAL ZONDAG 16 AUGUSTUS 
GEEN VIERING ZIJN. 
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1000 MAAL DANK JE WEL 

Het voorbije werkjaar zullen we ons nog lang herinneren. 
COVID-19 kwam, zag en had ons in de greep, maar overwinnen deed het niet. 

 
De lockdown zorgde ook voor mooie dingen:  

naast de warm-menselijke solidariteit en verbondenheid  
merkten we ook dat jullie ontzettend creatieve mensen zijn. 

Ieder van jullie probeerde op zijn/haar manier zijn steentje te blijven bijdragen. 
Jullie speelden het klaar om zinvolle dingen aan te bieden aan jong en oud(er). 

 
 
 
 
 

Dit jaar zal het niet met een traditioneel slotfeest gebeuren, dat houden we zeker en vast nog tegoed. 
 

In september openen we het nieuwe werkjaar vol goede moed met een  
startviering op 6 september om 10.30 uur. 

 
Maar eerst wensen we je een welverdiende en deugddoende vakantie toe. 

 
 

 

WE WILLEN JULLIE DAARVOOR 1000 MAAL BEDANKEN. 
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Ik zie en hoor wat er ons overkomt. 
Ik word bang en ongerust. En kwaad. 

Ik kan het niet geloven. 
‘God, mijn God, 

hoe vaak heb ik het al beleden: 
‘Ik geloof in één God, de almachtige Vader, 

schepper van hemel en aarde..’ 
Maar nu weet ik het niet meer. 
Toen u hemel en aarde schiep, 

zag u dat het ‘goed’ was, 
en toen u de mens schiep, 

zag u zelfs dat het ‘heel goed’ was. 
Goed? Heel goed? 

Wie kan dit goed noemen wat ons overkomt? 
Mensen die pijn hebben, dichtbij ons. 

Ik denk ook aan de mensen in de vluchtelingenkampen. 
Waarom doet u daar niets aan? 
Waarom laat u dit gebeuren? 

God, als u bestaat, 
als u alles gemaakt hebt 

en als u zo goed bent als wij altijd zeggen, 
dan kan u dit toch niet laten bestaan?’ 

 
Het blijft stil aan de andere kant. 

God geeft geen antwoord. 
Misschien heeft Hij ook wel geen antwoord. 

Ik word er stil van. 
En dan zie ik de beelden van de lijdende mensen 

die mij aankijken met één grote vraag: 
‘Waarom doe jij hier niets aan? 

waarom laat jij dit zomaar gebeuren?’ 
 

En ik begin te begrijpen 
dat God misschien niet het antwoord is op onze vragen, 

maar zelf de vraag. 
 

Ik word er opnieuw stil van 
en zoek vergeefs naar een antwoord, 

tot ik, diep in mij, een zachte stem hoor: 
 

‘Ik ben er voor jou; 
wil jij er ook zijn voor Mij en voor mijn mensen       

 
                          

                                                                                                                                    Paul Vereecke. 

TEKST VAN DE MAAND 


